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 Katholiek Vrouwengilde Sittard 
Jaargang 49  december 2022 
 

 

 
Woe. 
Zo. 
Ma. 
Woe. 
Do. 
Woe. 
Vrijd. 
Woe. 
 
 
 

 
30 nov. 
4 dec. 
5 dec. 
7 dec. 
8 dec. 
14 dec. 
16 dec. 
21 dec. 
 
 
 
 
 

 
Mgr Schrijnenhuis 
Koffie-uurtje 
Leesclub I 
Korte wandeling 
Diashow Marokko 
Lange wandeling 
Kerstviering 
Leesclub II 
 

 

 
Woensdag 
30 nov. 
13.00 uur 
Roermond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 
4 dec. 
14.30 uur 
 

 
Programma Mgr Schrijnenhuis op 30 november in de Swalmerstraat 100 in 
Roermond.  
13.00 uur: inloop 
13.30 uur: Lezing door Pastoor Vankan over de Heilige Nicolaas. 
In deze lezing wordt u meegenomen naar de bron. Nicolaas was een 
heilige die geboren werd in Klein-Azië en die door enkele eenvoudige 
daden van naastenliefde en vrijgevigheid wereldfaam verwierf en om wie 
in de loop der eeuwen talrijke tradities gegroeid zijn. Het brede publiek 
heeft nauwelijks weet van het ontstaan van de Nicolaasverering, de vele 
legenden die rond zijn persoon ontstonden en die veelal aan de basis 
stonden van bepaalde gebruiken. U wordt tijdens de lezing meegenomen 
naar zijn historische achtergrond en de bekendste legenden worden 
beschreven en geplaatst in hun tijd. Elk tijdvak en elke regio viert Sint-
Nicolaas op zijn eigen wijze. Tradities ontstaan, verdwijnen en worden 
geherintroduceerd. Zoals het schoen zetten, de herkomst van speculaas, 
voorspreker voor geliefden en zelfs prostituees. Wie is die zwarte knecht 
en waar komt hij vandaan?   
En waarom dansen de mensen in Zwitserland met grote mijters op hun 
hoofd op 5 december door bepaalde dorpen? 
15.00 uur: gebedsdienst in de Caroluskapel 
15.30 uur: afsluiting met koffie en vlaai en eventueel bezoek aan kraampje 
met leuke artikelen ( opbrengst voor sintcadeautjes voor kinderen uit arme 
gezinnen). 
 
Aanmelden vóór 25 november bij Mien Huijnen: whahuijnen@home.nl 
Vanaf het station is het 15 min. lopen naar de Swalmerstraat. Met de auto 
kun je parkeren op P-plaats Wilhelminaplein. 
 
Zondag 4 december is er het maandelijks koffie-uurtje in hotel de 
Limbourg aan de Markt. Er is altijd iemand van de werkgroep en het 
bestuur aanwezig. 

Donderdag 
8 dec. 
14.00 u 

Dia-overvloeishow: Marokko door het echtpaar Reinartz. ( in de SOOS) 

Marokko: passie in kleuren! 
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 Marokko is als een oase voor de zintuigen, het land van de 1001 kleuren. 

Een Arabisch spreekwoord luidt: “De hele wereld is als een pauw en 

Marokko zet daarin pronkend zijn staart op!” Onbeschrijfelijke 

kleurnuances bieden de ogen een schilderachtig beeld vol natuurlijke 

bekoorlijkheid en charme aan. Landstreken van buitengewone gratie met 

reusachtige, typische rondgeslepen rotsblokken, die a.h.w. door een nogal 

ingewikkelde stellage in evenwicht worden gehouden. De ongerepte 

schoonheid van de bergketens van de Hoge Atlas werkt als een magneet 

op wandelaars en bergbeklimmers uit de hele wereld. De stille betovering 

van de woestijn wordt gekenmerkt door zacht gewelfde zandduinen. Als 

een parelsnoer liggen witte, met massieve muren en hoge torens 

versterkte havensteden aan de Atlantische kust. Of je nu de zee, de groene 

dalen, de oases of de Koningssteden bezoekt, Marokko brengt iedere 

bezoeker in vervoering met zijn fascinerende contrasten en zijn 

verrukkelijke gastvrijheid! De vaardigheid verhalen te vertellen, het maken 

van muziek en het geweldige kunsthandwerk behoren in Marokko tot de 

eeuwenoude, diepgewortelde cultuur. Marrakech is de grootste Berber-

metropool, die met zijn labyrint van steegjes in de Medina op 

indrukwekkende wijze z’n Middeleeuwse structuur heeft weten te 

behouden. In de overdekte “soeks” verleiden ons kakelbonte artikelen en 

het geschreeuw van de handelaren en hun klanten vormt een haast 

meerstemmig koor. De geuren van de specerijen op het stoofvlees in de 

kegelvormige “tajines” hangen rond de vele restaurantjes. Marokko is een 

betoverende lapjesdeken van vruchtbare en droge, van hoge en diepe, 

bergachtige en vlakke landschappen met een ongekende natuur. Het land 

vormt een brug tussen de Orient en Europa, tussen traditie en de moderne 

tijd!  (Er kunnen geen introducés meekomen vanwege beperkte ruimte). 
 

Vrijdag 
 16 dec. 
15.00 u. 
 

Kerstviering: Vrijdag 16 december in de Oase aan de Bachstraat te Sittard. 
15.00 uur   Gezellig samenzijn met koffie/thee en iets lekkers, 2 drankjes,  
warm buffet en de muziek. Kosten € 30,- 
De middag wordt opgeluisterd middels sfeervolle  kerstmuziek  door het 
harp-fluitduo Emmeline   
Emmy studeerde dwarsfluit op het conservatorium in Maastricht en 
daarna is ze verder gaan studeren aan het conservatorium in Luxemburg. 
Ze is muziekdocente en dirigente bij diverse koren. 
Pauline is een actieve harpiste met een eigen harpzaak en zij studeerde 
harp aan het conservatorium in Alkmaar. Ze speelt al 40 jaar harp. 

15.00 uur Welkom door Kitty Creemers, voorzitster. Koffie/ thee met iets 
lekkers. 
15.30 uur Kort bezinningsmoment 
16.00 uur Muzikaal intermezzo door het harp/fluitduo  
16.30 uur borrel 
17.00 uur vervolg muziekduo. 
17.45 uur warm buffet. 

             
U kunt zich tot en met  8 december aanmelden d.m.v. overmaken van € 
30,-  op NL15RABO0187666946 t.n.v het Vrouwengilde Sittard ( vermeld 
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eerst Uw lidnummer, dan Uw naam en de activiteit)  
Wij hopen veel leden te mogen begroeten! 

 
 
Club Mededelingen: 

 

Wandelclub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag 7 december  is er weer een korte wandeling. 
De korte wandeling vertrekt om 10 uur vanaf het Tempelplein bij 
bloemenzaak Drenth. U kunt zich  aanmelden bij Willy Jansen, 06-
51322476 of in de app. 
De lange wandeling : 
Woensdag 14  december : De kribkeswandeling. Of zie de app. 
Vertrek om 10 uur bij de SOOS, Kennedysingel.  Aanmelden bij Mien 
Huijnen; whahuijnen@home.nl 06-36119520 
 

 

 
Berichtje van ons gewaardeerd bestuurslid Betsy Crijns: 
 
Beste leden.  
 
De leden binnen het Vrouwengilde die mij al langer kennen, weten dat ik al 
vele jaren ziek ben. Gelukkig heb ik ondanks diverse behandelingen altijd 
goed kunnen blijven functioneren en aan de meeste activiteiten deel 
kunnen nemen. 
Zo heb ik ook nog intens kunnen genieten van ons mooie 95-jarige 
jubileum. 
Helaas heeft vlak daarna mijn lichaam mij in een onbegrijpelijk tempo in de 
steek gelaten. 
Het ging ineens zo snel qua mobiliteit achteruit, dat ik besloten heb naar 
een hospice te verhuizen om mijn energie te bewaren voor de contacten 
met dierbare mensen om mij heen en zo nog mooie herinneringen aan 
mijn leven toe te voegen. 
Mooie herinneringen die mij ook in de 17 jaar dat ik bestuurslid ben van 
het Vrouwengilde heel dierbaar zijn. 
Ik heb in al die jaren zoveel mooie activiteiten en lezingen mogen 
bijwonen. 
Ik denk daar met grote dankbaarheid  aan terug. 
Ik wens jullie allemaal een mooie tijd toe in het Vrouwengilde. 
Geniet van het mooie programma, maar vooral van het elkaar ontmoeten. 
 
Heel veel groeten van, 
 
Betsy Crijns. 

 

 

 Lief en Leed.  In dit kader hebben Fietje, Lenny en Willy  weer bezoekjes 
gebracht. We wensen leden ( of een naaste van hen) die ziek zijn of het 
tijdelijk moeilijk hebben, veel sterkte en beterschap! 
Kent u iemand die geopereerd is en of langdurig ziek, of een bijzonder 
feestelijke gebeurtenis heeft, geef het door aan Lenny,Fietje of Willy! 
Tel.nrs: Lenny: 046-4580246; Fietje: 06-23552228; Willy 06-51322476 
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Oproep! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WENS: 

 U ontvangt begin januari 2023 ( aparte zending): 
 

 het  jaarprogramma 2023 

 de geactualiseerde belangrijke afspraken en mededelingen  

 het verzoek om de contributie van 2023 te betalen                                   
( niet vóór 1 januari!) 

 
 
Adresveranderingen, af- en aanmeldingen als lid graag melden bij de 
ledenadministratie. lennyjanssen@live.nl 
046-4580246 
 
De RABO-clubactie heeft € 232,56  opgebracht! Dank aan de dames die op 
onze vereniging stemden! 
 

Wie van jullie vindt het leuk om een keer of vier per jaar een stukje te 
schrijven voor de website? 
Dit stukje zou dan moeten gaan over een bijgewoonde lezing of een 
gemaakte excursie. Het zou fijn zijn als we een groepje van ongeveer 
vier/vijf mensen kunnen vormen die dit gaan verzorgen. 

Belangstelling ? Leuk, laat het me dan even weten. 
Lenny Janssen, Molenaarlaan 3, 
6132 BA Sittard.   Email: lennyjanssen@live.nl Telefoon: 046-4580246. 

 

Het Bestuur van Vrouwengilde Sittard wenst al haar leden: 
Een warm en gezellig Kerstfeest  en voor 2023: 
Goede gezondheid en een Vredig jaar!       
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