Vrouwengilde Sittard
Jaargang 50 oktober 2023

Zo. 1 okt. Koffie-uurtje
Ma. 2 okt. Leesclub Il
Di. 3 okt. fietsclub
Woe. 4 okt. Korte wandeling
Di. 10 okt. Lezing: Pater Karel
Woe. 11 okt. Lange wandeling
Woe. 18 okt. Leesclub |
Woe. 18 okt. Kunstclub
Vrij. 20 okt. Film
Don. 26 okt. Lezing: Brood en onze
voeding
Vrouwengilde Vrij. 27 okt. Wijnproeverij
Sittard
EXTRA: Aanmelden excursie december: zie onderaan deze convocatie!
Dinsdag Lezing: Pater Karel door Dhr. L.Baeten
10 okt. In een prachtig gerestaureerd vakwerkhuis langs de Geleenbeek ligt aan een
14.00 uur

ODASINGEL 90

Vrijdag

20 okt.
Filmhuis Zicht
Ligne

14.00 uur

rustiek straatje in Munstergeleen het bedevaartsoord -Heilige Pater Karel-. Het
bedevaartsoord wordt druk bezocht en in de kapel komen dagelijks veel
mensen om er een kaarsje op te steken. Maar wie was pater Karel nu? En
waarom werd hij heilig verklaard?

Leo Baeten vertelt het levensverhaal van pater Karel en probeert daarbij de
pater als een mens van vlees en bloed te presenteren. Met een inleiding
(PowerPoint presentatie) én een door hem gemaakte film wordt het leven van
pater Karel gevolgd vanaf zijn jeugd in Munstergeleen via zijn dienstplicht in
Bergen op Zoom en opleiding tot priester in het Belgische Ere tot zijn
arbeidzame leven in de lerse stad Dublin. Voor het maken van de film werden
de locaties bezocht die een rol speelden in het leven van pater Karel.

Film: Rocco en Sjuul.
In Rocco en Sjuul gaat het leven van mantelzorgster en oma Sjuul ( Beppie

Melissen) zijn gangetje totdat ze haar jeugdliefde weer ontmoet, de
avontuurlijke en flamboyante Rocco met wie ze vroeger heeft gedanst.
Hun opbloeiende verliefdheid zorgt voor onenigheid in hun families.
Durven Rocco en Sjuul tot ontevredenheid van hun omgeving toch voor
elkaar te kiezen?

Is het ooit te laat om opnieuw te beginnen??

Het is een echte feelgoodfilm.

Het filmhuis stelt exclusief voor het vrouwengilde de film beschikbaar.
De gereduceerde prijs is € 10,50 inclusief koffie/thee met een stuk vlaai.
Kaartjes online reserveren bij het filmhuis
https://www.filmhuiszicht.nl/activiteit/rocco-sjuul
Inschrijven is betalen. Aanmelden is ook mogelijk bij Toos Latour,

voor info tel: 0633894742 Aanmelden véor 10 oktober!



https://www.filmhuiszicht.nl/activiteit/rocco-sjuul

Donderdag

26 okt.

14.00 uur
ODASINGEL9S0

Vrijdag

27 oktober

15.00 uur
Wijnstation in de
Molenbeekstraat 4

Clubmedelingen:

Korte wandeling:
Woensdag
4 oktober

Lange wandeling
Woensdag
11 oktober

Lezing: Brood in ons leven en in onze voeding. Door J.W.J. Van Wersch

Van de oorsprong van het graan tot het brood van nu.

In het Onze Vader vragen we het al : “ geef ons heden ons dagelijks brood”.
Brood is een belangrijk bestanddeel van onze voeding. Dat is altijd zo
geweest. Het is gemaakt van allerlei graansoorten, maar voornamelijk van de
oudste graansoort en dat is tarwe. Later ook van spelt, rogge, gerst en haver.
Ook de nieuwere en de nieuwste graansoorten komen aan de orde. Het is
interessant te zien hoe zich die graansoorten in de geschiedenis ontwikkeld
hebben en hoe hieruit bij toeval brood is ontstaan en hoe het zich over de
hele wereld verspreid heeft. Brood is een eenvoudig maar complex
voedingsmiddel. Het ligt in veel soorten en maten bij de bakker in het schap.
De bereidingswijze van brood komt aan de orde en is belangrijk voor de
smaak en de vertering ervan en er zitten veel essentiéle voedingsstoffen in.
Desondanks ligt brood regelmatig onder vuur, omdat het niet (zo) gezond zou
zijn. Dat is niet waar en ik zal uitleggen waarom. Daarbij wordt ingegaan op
de diverse gezondheidsaspecten van het brood en zijn componenten in ons
voedselpakket en hoe wij met brood omgaan in het dagelijks leven.

Wijnproeverij op vrijdag 27 oktober om 15 uur tot ca. 18.00 uur.

Waar?: Wijnstation Molenbeekstraat 4 Sittard naast Meyer en Meyer
herenmode.

Drink je graag een glas wijn en zou je er eens wat meer over willen weten,
dan kan dat nu! Er wordt een korte inleiding gegeven op het wijn drinken in
het algemeen.

Er worden 3 witte wijnen in proefglaasjes voor het voetlicht gebracht in een
logische opbouw. Hierbij worden aangepaste hapjes geserveerd.

Daarna worden 3 rode wijnen geproefd en uit de doeken gedaan, met ook
weer toepasselijke hapjes.

Tussendoor wordt er onderling gezellig gepraat en kan er desgewenst op
vragen worden ingegaan.

De prijs is € 25,- p.p.. Aanmelden véér 16 oktober door het bedrag over te
maken op rek.nr NL15RABO 0187666946 t.n.v. Vrouwengilde Sittard

Of info bij Toos Latour tel: 0633894742.

Er kunnen maximaal 40 dames deelnemen. Zijn er meer inschrijvingen dan
wordt er geloot op 17 oktober. Eventueel kan er op een latere datum een
tweede proeverij worden geregeld.

Vertrek 10 uur vanaf Tempelplein ( Drenth bloemen). Aanmelden bij Willy
Janssen; 06-51322476 of in de app.

Wandelen in Susteren. Zie de wandelapp



Kunstclub
Woensdag
18 oktober

Mededelingen:

Kunstclub woensdag 18 oktober 2023.

Op woensdag 18 oktober brengen wij een bezoek aan Sabine Lintzen,
glaskunstenares wonende Huis Millen 1 te Sittard.

Sabine van oorsprong beeldend kunstenaar is jaren geleden begonnen met
Glaskunst, mede vanwege de veelzijdigheid van de mooie kleuren.

We maken een rondleiding door haar atelier en zij laat ons het resultaat zien
van verschillende nieuwe technieken.

Uiteraard ontbreekt het kopje koffie/thee met vlaai niet.

Als het weer het toelaat kunnen we ook nog een ommetje maken door haar
mooie tuin. Kortom, genoeg stof voor een mooie en interessante middag.
Vertrek met auto’s vanaf de Odasingel 90 te Sittard.

Kosten € 5,- inclusief vervoer, rondleiding en koffie/thee met vlaai.

Er kunnen maximaal 25 personen mee.

Bij meer aanmeldingen wordt er geloot en bestaat er ook de mogelijkheid
voor een tweede bezoek.

Let op
Alléén aanmelden véér 11 oktober 2023 middels envelop met aan de

buitenkant:
Naam, adres, telefoonnummer en wél of géén auto bij:
Gonnie Goessen-Tangelder, Kallenlaan5, 6132 BH, Sittard, tel. 046-4514418 of

06 28212123, e-mail: h.goessen@home.nl.

+ Reminder: Als u lid bent van de RABObank, vergeet niet op onze vereniging
te stemmen. Het kan nog tot en met 26 september! Zie convocatie van
september. Alvast veel dank!

+ Mocht u uw jaarprogramma kwijt zijn of een convocatie, kijk eens op onze
website: www.vrouwengildesittard.nl daar vindt u alle informatie.

EXCURSIE op vrijdag 8 december 2023 naar Arskrippana en
Weihnachtsmarkt Aken.

Vertrek om 08.30 uur vanaf locatie Schuttestraat, voormalig Baenje, naar
Arskrippana, Losheim in de Eifel.

Rond 10.30 uur zullen we daar arriveren, waar we allereerst koffie met iets
erbij zullen nuttigen.

Dan gaan we de wondere wereld van kerstallen bewonderen. Als extra is er
de tentoonstelling “bewegende” poppen (belevingswereld voor jong en oud).
Aansluitend gaan we voor een warme lunch naar Biillingen, rond 13.00 uur.
Na de lunch rijden we door naar Aken voor een bezoek aan de Kerstmarkt. En
dan weer rond 17.30 uur naar huis, waar we een uur later aankomen.

Kosten voor deze excursie zijn: € 57,50.

Aanmelden voor 15 oktober door middel van:

Overmaken op de Raborekening NL 15 RABO 0187 6669 46 onder vermelding
excursie Arskrippana, naam en lidnummer.

Aanmelden is ook mogelijk bij Kitty Creemers info: tel: 0652302157



mailto:h.goessen@home.nl
http://www.vrouwengildesittard.nl/

Herinnering:

Een aantal jaren geleden hebben Gonnie Goessen en Fietje Briill een expositie
georganiseerd van kunst van onze leden. Dit was een enorm succes.
Daarom willen we dit evenement: kunst van leden voor leden, heel graag
herhalen.

(in 2024!) Daarvoor is natuurlijk uw medewerking nodig.

Heeft u interesse om hieraan deel te nemen, laat het ons weten.

T.z.t. brengen we dan een bezoekje om dit met u door te spreken.

Tijd en plaats is 26 november 2024 in het gebouw Odasingel 90.

Gonnie Goessen 046-4514418; Fietje Brill: 06-23552228

Noot: Ook als u een paar jaar geleden meedeed, u bent weer van harte
welkom!

7 Oktober is er Open Huis in Odasingel 90.
Alle verenigingen die er gehuisvest zijn, presenteren zich daar tussen 14 uur
en 17 uur.




