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Ma. 1jan. Nieuwjaar

Woe. 3 jan. Korte wandeling

Don. 4 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst
Ma. 8 jan. Leesclub 1

Woe. 10 jan. Lange wandeling

Di. 16 jan. Lezing: Oekraine

Woe. 17 jan. Leesclub Il

Woe. 17 jan. Kunstclub

Don. 25 jan. Lezing: De Geleenbeek

Vrouwengilde
Sittard

Let op!

Donderdag

4 januari
14.00 uur
Odasingel 90

Dinsdag

16 januari
14.00 uur
Odasingel 90

In de maanden januari en februari is er geen koffie-uurtje i.v.m andere
activiteiten in Hotel de Limbourg.

Nieuwjaarsbijeenkomst in Odasingel 90.

Bij binnenkomst brengen we een toost uit op het nieuwe jaar. Dit jaar is de gift
uit de sociale kas voor de_Vincentiusvereniging. Zij zullen rond 15.00 uur hun
project toelichten.

Een geschiedenis van Oekraine door Dhr. Peter van Nunen
Peter van Nunen (1951) volgde de opleiding tolk-vertaler (Russisch en Engels) te

Antwerpen en studeerde Theaterwetenschappen, Slavistiek en Germanistiek te

Leipzig. Hij promoveerde in 1982 bij Carlos Tindemans over de Russische
theaterregisseur Meyerhold.

Hij was als docent aan diverse opleidingen tolk-vertaler werkzaam; hij is
oprichter van het Eerste Russische Centrum voor de Nederlandse Taal en Cultuur
te Moskou (1993). Sinds 1995 geeft hij ook leiding aan het MNM-Ruslandcentrum
te Maastricht, dat zich richt op culturele uitwisseling tussen Rusland en
Nederland.

Kyjiv, Kiév, Kyiv, Kiev, pi, Kiyov; Odesa, Odessa, Odessos, NTUD, Ades; Lviv,
Lvov, Lwéw, Lemberg, 2unavnp, Lemberik, Leopolis — steden onder vele namen
bekend en met een veelal tragische geschiedenis.

De geschiedenis van Oekraine loopt langs grillige lijnen. Oekraine was deel van
het Kievse Roesj, van Polen-Litouwen, van het Russische, het Osmaanse en het
Habsburgse Rijk, van de Sovjetunie, van nazi-Duitsland, opnieuw van de
Sovjetunie en van de landen die uit de puinhoop van die Sovjetunie ontstonden.
De steden in dit gebied kenden door die voortdurende machtswisselingen en
grensverschuivingen een rijke, multiculturele en multireligieuze bevolking,
bestaande uit onder andere Polen, Oekrainers, Russen, Duitsers, Grieken,
Albanezen, Armeniérs en joden.

Oekraine is deel van de regio die in de twintigste eeuw door het fascisme en het
communisme in de tang genomen werd en daarmee de proeftuin werd waar
twee dictators hun ideologieén zaaiden, waarvan de bevolking de catastrofale
oogst moest binnenhalen.



Donderdag
25 januari
14.00 uur
Odasingel 90

Clubmededelingen:
Kunstclub

17 januari

In de lezing wordt de historische context geschetst van een land dat in de
moderne 21° eeuw door Poetins aanvalsoorlog opnieuw lijkt te verdwijnen
achter een onoverkomelijke muur, onbegaanbare wegen en niet-verkrijgbare
visa.

Lezing: De Geleenbeek van bron tot monding door dhr. Olaf Op den Kamp

Olaf Op den Kamp heeft een passie voor rivieren. Het kabbelende water van een
rivier heeft een rustgevende werking. Bovendien is het een verbinder van natuur
en cultuur en van gebieden. Langs beken leven bijzondere vogels zoals de Grote
gele kwikstaart en de lJsvogel. Ook staan er vaak historische bouwwerken als
watermolens en kastelen. Door een beek van bron tot monding te volgen leer je
heel veel over diens omgeving. Olaf ontdekte dit al voor vele beken en rivieren.
Over de Worm, Roer en Geul schreef hij al eerder boeken, nu schreef hij ook
mee aan een boek over de Geleenbeek. Maar zijn passie is nog niet gestopt,
verhalen over de Jeker en de Swalm doen vermoeden dat er meer op komst is.
Maar vanmiddag dus eerst de Geleenbeek. De Geleenbeek was een echte
mijnbeek, ze ontspringt in de Oostelijke Mijnstreek en stroomt vervolgens via de
Westelijke Mijnstreek naar de Maas. Decennialang werd het waswater van de
steenkolenmijnen via de gekanaliseerde Geleenbeek zo snel mogelijk naar de
Maas afgevoerd. Parallel aan de beek werd het mijnspoor aangelegd. Nu, ruim
40 jaar na de mijnsluiting, is de Geleenbeek bezig aan een wederopstanding. Het
rechte kanaal heeft plaatsgemaakt voor een meanderende loop, het mijnspoor is
omgevormd tot een fietspad, boven het water fladderen libellen en er zwemmen
weer vissen in de beek. Door wandelpaden worden de verschillende
natuurgebieden langs de Geleenbeek met elkaar verbonden zodat het weer een
aantrekkelijk recreatiegebied is geworden. Dat alles staat ook beschreven in een
prachtig nieuw boek "De Geleenbeek. Beleef de natuur in verandering" dat deze
middag ook tegen contante betaling van € 15,00 te koop zal zijn.

KUNSTCLUB 2024

Om lid te worden van de kunstclub in 2024 kijk in de bijlage van belangrijke
afspraken en mededelingen van het jaarprogramma 2024 bij het kopje
Kunstclub.

Hiervoor geldt eveneens aanmelden véoér 9 januari 2024

Op woensdag 17 januari brengen wij een bezoek aan het atelier van Slavko
Dujic. Slavko is een Kroatisch-Nederlandse kunstenaar, geboren in Knin, die
zowel beeldhouwer als schilder is.

Hij studeerde geschiedenis en geografie aan de universiteit van Banja Luka en
later schilderkunst in Hasselt.

Tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavig, in 1991, vluchtten Slavko met zijn
vriendin Draska Vudovic via omwegen naar Nederland.

Hij specialiseerde zich in abstracte kunst.

Zijn schilderen en beeldhouwen is voor hem het vertellen over de oorlog,
mensen en gebeurtenissen.

Hij exposeerde o.a. in Argentinié, USA, Canada, Italié, Spanje, Frankrijk,
Duitsland, Oostenrijk en Nederland.




Vertrek met auto’s vanaf Odasingel 90 te Sittard om 13.15 uur.

Kosten € 6,- inclusief vervoer, parkeren, rondleiding en koffie.

Aanmelden vé6r 9 januari 2024 bij

Gonnie Goessen-Tangelder, Kallenlaan 5, 6132 BH Sittard, tel. 046-4514418 of
06-28212123, e-mail: h.goessen@home.nl

Wandelclub Woensdag 3 januari is er weer een korte wandeling.
De korte wandeling vertrekt om 10.00 u. vanaf het Tempelplein bij Drenth
bloemen. Aanmelden i.v.m het koffieadres bij Willy Jansen 06-51322476, of via
de app.
De lange wandeling: Woensdag 10 januari. Nog niet bekend waarheen
gewandeld wordt. Neem contact op met Mien Huijnen ( 06-36119520) of kijk in
de app.

Mededelingen:

U ontvangt bij de convocatie van januari:
e het jaarprogramma 2024
e belangrijke afspraken en mededelingen
e met het verzoek om de contributie van 2024 te betalen na 1 januari!! ( op de ING rekening:
NL56 INGB 0001232367) en voor 15 februari.
e De contributie kan ook contant betaald worden bij de lezingen van 16 en 25 januari.

Voor diegenen die de convocatie op papier in de bus ontvangen, bedraagt de contributie € 45,-
per jaar.

Voor diegenen die de convocatie per mail ontvangen bedraagt de contributie € 35,—per jaar.
DENKT U OOK AAN EEN EXTRA BIJDRAGE VOOR DE SOCIALE KAS! GRAAG APART VERMELDEN.

Bij de afgelopen enquéte bleek dat er behoefte is om een paar keer per jaar samen met
geinteresseerden een museum te bezoeken ergens in Nederland.

Per 1 januariis er een app ( via Mien Huijnen) waarvoor u zich kunt aanmelden via uw 06
nummer en waarop een aantal keren per jaar op een zater- of zondag een
tentoonstelling wordt gemeld en bezocht kan worden. Samen is leuker dan alleen!

Als u interesse heeft, geef dan uw 06 nummer door aan Mien Huijnen:
whahuijnen@home.nl of 06-36119520. Zij maakt een app aan en voegt u toe.

Het bestuur wenst ‘U een gezond en zorgeloos Nieuwjaar,
vol geluk, gezelligheid en warme vriendschap met elkaar!
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