
De Geul – een grensoverschrijdende schoonheid! 

Donderdag 16 november: Een prachtige Multi-vision show door het echtpaar Reinartz. 

We worden meegenomen op een betoverende tocht, van de bron tot aan de monding, langs de 

meest eigenwijze rivier van Nederland.  

We doen dat wandelend, want dat is dè manier, om de schoonheden en schatten van het Geuldal, 

geschapen in een eeuwenlange wisselwerking tussen natuur en mens, te ontdekken, aldus Guus en 

Martina.  

In het dorpje Lichtenbusch, op de grens tussen België en Duitsland, ontspringt de Geul in de kelder 

van een boerderij. Op vele plaatsen borrelt hier het water rijkelijk uit de grond.  

Na een tocht van 56 kilometer, waarvan 36 kilometer door ons prachtige Limburgse land, mondt ze 

bij het gehucht Voulwames uit in de Maas.  

 

 

 
 

 

Haar stroomgebied heeft een heel eigen identiteit en mag met recht internationaal worden 

genoemd.  

De afwisseling in talen die je hoort als je haar meanders volgt, is door de vele dialecten bijna even 

talrijk als de variatie die zij aan landschappelijke elegantie biedt.  

Tevens volgen ze de levensloop van meerdere zijrivieren, zoals de Hohnbach, de Selzer- en 

Eyserbeek, en natuurlijk de Gulp. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ook de zeer afwisselende en rijke flora en fauna komen uitvoerig aan bod.  

 

 

 

 

We hebben allen mogen genieten van de bijzondere, prachtige en unieke afbeeldingen van de 

sfeervolle Geul wat door het echtpaar Reinartz niet alleen gevolgd is met het oog - en dat van hun 

camera - maar vooral met hun hart! 

Het was weer een schitterende middag. 


