
Donderdag 31 oktober hebben wij het unieke Historiehuis van de Maasvallei in Elsloo bezocht. 
 

 
We gingen even terug naar het leven van vroeger.  
Gidsen vertelden over het leven in de Maasvallei van bandkeramiek tot de moderne tijd. 
 

 

 
 
 

 
Zolang er een verleden is om op terug te kijken, is er ook een toekomst om naar uit te kijken.  
Een mooi museum en een leuke ”reis” in het verleden. De gidsen waren erg betrokken en leiden ons met 
veel enthousiasme door het museum.  
De koffie met vlaai in de “keuken van het verleden” was een gezellige afsluiting.  
Weer een mooie gezellige middag.  


